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Verandering in de harten van mensen 
zal werkelijke verandering brengen. 

 
“Ik ben gekomen om de mensheid naar een hoger niveau te verheffen. 
Ik behoor tot geen specifieke religie. Ik respecteer alle religies. 

Wat ik voor de hele mensheid wil is dat ze zich verheft. Het hogere zelf 
dient in iedereen ontwikkeld te worden en de afhankelijkheid van de 
lagere invloeden moet stoppen. Dat zal tot stand gebracht worden via 
een verandering in de harten van mensen over heel de wereld. Begrijp 
je? 

Nu dat je dit begrijpt, leef in eenvoud en liefde. Breng deze boodschap 
naar de wereld. Ik zal angst uit de wereld verwijderen; iedereen zal 
zonder angst zijn. Ik wil het gebruik van wapens stoppen; zij die tegen 
wapens zijn krijgen grote steun.  Wereldleiders in deze tijd kunnen 
over ontwapening praten, maar ik zal je waar het echt om gaat tonen. 

Phuro. Wees geïnspireerd door het goddelijke. Ga vooruit in de naam 
van de Heer.” 

Babaji, uit I am You              

“We zouden slechts een doel moeten hebben: onszelf geven ten bate 
van de mensheid. … Ons leven zou een lofzang en helemaal ten dienst 
van anderen behoren te zijn; door mantra's te zingen, meditatie en 
onbaatzuchtig werk.” 

Babaji, uit I am You              



4 

    Speciale weekenden 2020 
                
 

* Yoga & Bhakti Immersion * 

oa kirtan, yoga & Satsang. 

met Dharmananda en Marieke. 

18 & 19 januari (2 dagen plus overnachting);  

11, 12, 13 april (3 dagen plus overnachting) 

Info en aanmelden: bhaktibliss@disroot.org 

* Charya: Dans als spirituele oefening * 

Za. 25 en zo. 26 januari [zie bladzijde 12] 

* Shri Sadashiva Charitamrita Weekend * 

 door Urvashi uit New Delhi  

Weekend 14-16 februari [zie bladzijde 13] 

 * Devi, West en Oost * 

door Maarten Baba 

Weekend 20-22 maart [zie bladzijde 14] 
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Agenda 2020 

Wo 1 januari Nieuwjaar viering 
Zo 26 januari Babaji Gathering*), 11-13 uur 
Vr. 7 februari Babaji Mahasamadhi Divas 
Za 8  – Zo 9  febr. Babaji weekend 
Vr. 21 februari 
(nacht van 21-22) 

Maha Shivaratri 

Zo. 23 februari Babaji Gathering*), 11-13 uur 
Za 7  – Zo 8 maart Babaji weekend 
Wo 25 mrt.–  
                Do 2 april 

Lente Navaratri 

Zo 12 - Ma 13 April Pasen 
Zo. 19 april Babaji Gathering*), 11-13 uur 
Za 2 – Zo  3 mei Babaji Weekend 
Zo. 17 mei Babaji Gathering*), 11-13 uur 
Za 30 – Zo  31 mei Babaji Weekend 
Za 27 – Di 30 juni Voorbereiding Guru Purnima 

viering 
Zo. 14 juni Babaji Gathering*), 11-13 uur 
Wo. 1 – Zo. 5 juli Internationala Guru Purnima 

viering 
Za. 1 – Zo. 2 augustus Babaji Weekend 
Do. 6 augustus Muniraj Samadhi Divas 
Za. 22 augustus Ganesh Chaturthi 
Za 26 – Zo 27 september Babaji Weekend 
Za 17 – Zo 25 oktober Herfst Navaratri 
Za 14 november Deewali + Lakshmi Puja 
Za 28 – Zo 29 november Babaji Weekend 
Ma 7 december Bhairav Jayanti 
Do 24 –  Vr 25 Dec Kerstviering 
Do 31 December Oudjaar 

 
 *) Bhakti Gathering: samen zingen van Bhajans (zie blz. 11) 

Voor  verder informatie: ga naar  www.babaji.nl. 

Kerstviering 2019 en oud en nieuw:  
zie bladzijde 6 

http://www.babaji.nl/
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Kerstmis en Oudjaar  2019    

                    
Di. 24 december Kerstavond 

18 uur: kerstliederen zingen in de 
tempel 
19 uur: Aarti  
20 uur: cadeautjes onder de 
kerstboom.  Zie onder. 

Wo. 25 december Kerstmis viering met in de ochtend: 
Paduka Puja, Aarti, havan. 
16.30 uur: Satsang met Pujari 

Di. 31 december Oudjaar met in de avond, na de Aarti, 
kirtan in de dhuni. 

Wo. 1 januari Nieuwjaarsviering met Paduka Puja, 
Aarti, Havan. 
16.30 uur: Satsang met Pujari 

 
Voor de cadeautjes onder de kerstboom (avond 24 december) brengt 
iedere bezoeker een cadeautje met een waarde van ongeveer 5 euro 
mee. Deze worden na de Aarti via engelenkaartjes verdeeld. 

Op kerstochtend is het programma zoals bij een Babaji Weekend (10 
uur Havan); en in de namiddag een Satsang met Pujari , met als thema  
Stilte als Transformerende kracht en het Christus-bewustzijn. 

Op oudjaar avond brengen we de avond door met zingen in de dhuni en 
verwelkomen we het nieuwe jaar met een kleine party. Op 
nieuwjaarsochtend is het programma zoals op een Babaji Weekend; 
in de middag  weer een Satsang met Pujari. 
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Satsang tijdens kerst en op nieuwjaarsdag 
 

Stilte als Transformerende kracht en het 
Christus-bewustzijn is het thema van de 
Satsang op 25 december, 16.30-18.oo 
uur. Pujari deelt zijn ervaringen met 
Babaji en Muniraj. De inspiratie voor 
deze Satsang komt voort uit de enorme 
golven van dankbaarheid en devotie die 
Pujari de laatste maanden heeft mogen 
ervaren in zijn tempelkamer in Rusland.   
 
Ook op nieuwjaarsdag is er Satsang met Pujari van 16.30 tot 18 uur. 
 
Welkom! 
 

 
Tempelkamer Pujari in Rusland 
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Guru Purnima 2020 en de kracht van karma yoga 

Broeders en Zusters,  

Het is weer de beurt aan Nederland om samen met de internationale 

Babaji gemeenschap de Guru in ons leven te eren en te vieren. Dat 

word weer een feest en biedt weer fantastische kansen. Babaji’s 

nummer 1 lering in deze eeuw is Karmayoga. Dit word vaak verward 

met werk en een uitnodiging daartoe klinkt soms bijna als 

dwangarbeid. Als devotie maar ook als yoga beoefenaar is het heel 

belangrijk om een goed begrip te verwerven van die nummer 1 

teaching van Babaji. In de Bhagavat Gita, een van de mooiste spirituele 

werken ooit geschreven, is aan Karmayoga een heel hoofdstuk gewijd 

waar de Heer Krishna via Arjuna deze grote boodschap aan de 

mensheid doorgeeft. Voor een Babaji devotie is het wellicht belangrijk 

om daar eens goed kennis van te nemen om zo ook een hechtere band 

met Babaji’s leringen aan te gaan. Babaji heeft er ook vaak iets over 

gezegd maar het lijkt dat onze doorgaans door ego structuren 

verwarde geest daar de raarste dingen van bakt. Karma yoga word 

daarom vaak niet zo goed beoefend en heeft dan niet het juiste effect.  

Als je dichter bij Babaji komt lijkt het logisch om Zijn leringen in allerlei 

activiteiten en gedachten te laten binnenkomen. Bhole Baba, vertaald 

als eenvoudige Vader, heeft ons eenvoudige handleidingen gegeven om 

Goddelijke energie in ons leven binnen te laten. Karma Yoga is hierbij 

een heel belangrijk instrument. Met de uitleg die er doorgaans aan 

gegeven word klinkt het niet zo aantrekkelijk en is daarom op breed 

niveau ook niet zo populair. Om onbaatzuchtig, zonder persoonlijk 

gewin of zelfverheerlijking, een grotere zaak dan ons kleine IK te 

dienen, daarin zit een enorme schat verborgen. Die yoga is voor een 

ieder goed haalbaar. Er zijn geen ingewikkelde procedures of zware 

oefeningen voor lichaam en geest voor nodig. Dat wil niet zeggen dat 

het makkelijk is want om eerlijk naar onszelf te kijken en het IK buiten 

ons handelen te houden blijkt toch erg moeilijk. Er zit niet zo veel 

romantiek in de naakte waarheid maar het is wel een sneltrein naar het 

centrum van ons eigen hart waar de poort naar God, naar Babaji, is. 
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Oud of jong, man of vrouw, oude of nieuwe devotie, iedereen heeft 

gelijke kansen! Dit kan iedere dag, de hele dag, overal beoefend 

worden. Het gaat stap voor stap met waakzaamheid, waarheid en in 

eenvoud, binnen ons zelf. Liefde komt dan van zelf van alle kanten naar 

boven. 

Dit geldt voor ieder mens. Voor devoties van Babaji komt er dit jaar, in 

2020, weer een fantastische kans om dit te beoefenen. De volle maan 

van juli is gewijd aan de Guru, het Goddelijk bewustzijn dat in het hart 

van ieder mens aanwezig is, de stem die ons leidt als we stil genoeg 

kunnen zijn om die te horen, wat velen van ons als Babaji zien. Dit jaar 

vieren we dit op Sada Shiva Dham gedurende 4 dagen, samen met 

internationale devoties en gasten. Samen vieren, eren en loven is een 

fantastische kans om anderen die nog niet bekend zijn met dit 

fenomeen, uit te nodigen en kennis te laten maken. 

Om een dergelijke bijeenkomst te organiseren op een plek waar 

doorgaans maar een handvol mensen aanwezig is, is geen kleinigheid. 

Met alle verschillende activiteiten, het onderbrengen van alle gasten, 

laven en spijzen, komen om het mooi en leuk te maken heel wat 

vrijwilligers bij kijken. Hoe meer je er in stopt, hoe meer er uitkomt. 

Hoe meer mensen zich inzetten hoe mooier zo’n bijeenkomst word. 

Hoe minder we ons IK in onze acties meenemen maar het groter goed 

in gedachten houden en Babaji als boegbeeld op onze vaart houden, 

hoe meer we zijn werk doen en een beetje hemel op aarde creëren. Het 

is momenteel op allerlei niveau's duidelijk een zware tijd voor de 

wereld. Babaji heeft het al vele malen aangekondigd maar via het 

organiseren en vieren van zo'n feest komt Zijn lering van Karma Yoga 

tot uiting en maken wij deel uit van de nieuwe wereld die Babaji in het 

verschiet heeft.  

We zijn nog maar aan het prille begin van de organisatie en wie wat 

doet ligt nog behoorlijk open. Bekijk voor je zelf vast wat jij wilt en kan 

doen, hoe jij deze kans onbaatzuchtig samen met anderen iets voor 

Babaji, jouw Guru binnen je zelf en voor de wereld om je heen kunt 

creëren.  Phuro , wees geïnspireerd! 

Bhole Baba ki Jai!                                                                   – Raghuvir 
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Programma Guru Purnima 1-5 Juli 2020 

Woensdag 1 juli: aankomst en Aarti om 19.30 uur 

Het  dagelijks programma op 2, 3, 4 en 5 juli: 

In de ochtend (begint vroeg: 5 a 6 uur ): 

• Paduka Puja (vieren van Babaji’s Aanwezigheid) 
• Aarti (lichtceremonie met mantra zingen) 

• Lezen Sapta Sati, verzen voor de Universele Moeder 
• Havan (vedische vuurceremonie voor vrede en harmonie) 

In de avond telkens om 19.30 uur de Aarti. 
Op zaterdagavond: All Night kirtan. 

Het middag programma na 16 uur: mogelijk Satsang en/of kirtan. 

Voor programma updates of eventuele aanpassingen etc.: zie website 
[www.babaji.nl]. 

Guru Purnima is het feest van de innerlijke en uiterlijke Guru (leraar).  
Op Sada Shiva Dham is dit festival gewijd aan Mahavatar Haidakhan 
Babaji en Sri Muniraj Maharaj, die de inspiratie en de drijvende kracht 
voor deze ashram zijn.   
De Guru herinnert ons er aan dat Waarheid, Eenvoud  en Liefde diep in 
onszelf te vinden zijn. De Guru vertegenwoordigt het Licht dat de 
duisternis verdrijft. 
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Bhakti Gathering 
Samen zingen van bhajans 

Als opvolging van de zeer geslaagde Bhakti festivals houden we op Sada 

Shiva Dham regelmatig samenkomsten waarin we samen bhajans 

zingen. Iedereen is van harte welkom, ook nieuwkomers. Je kunt zo 

meedoen. Wanneer? Eens in de maand op zondag van 11 tot 13 uur, 

zoals aangegeven in  de website (www.babaji.nl). [Data voor het eerste 

half jaar van 2020 staan in de agenda van deze nieuwsbrief].  

Waar? De tempel van Sada Shiva Dham. Kom tijdig. Vrij toegang. 

Bhakti festival 

Eerste Bhakti Gathering, oktober 2019 
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Charya: Dans als spirituele oefening 
Za. 25 en zo. 26 januari 

In het laatste weekend van januari vindt er op de ashram een dans 

workshop plaats onder leiding van Natalia en Ute, gevorderde 

studenten van Malti, Gabriele Wosien, een professionele danseres en 

Babaji devotie van het eerste uur. 

Het zijn Charya dansen, dansen als spirituele praktijk, en meer 
concreet Nepalese Mandala dansen en gebeds dansen uit India.  
De essentie van de kunst van het dansen is om het 'NU' moment 
zichtbaar te maken en te groeien in de ervaring van boven de 
beperkingen van tijd en ruimte zijn. Het is een ontmoeting met de 
goden en verenigt de zichtbare en onzichtbare wereld. Zie verder ook 
onze website www.babaji.nl. 
Wacht niet en meld je je vandaag nog aan! 
 
De bijdragen voor de workshop en verblijf zijn als volgt: 

1. 120 voor de workshop deelname, en 
2. 70 euro voor volledig verblijf van zaterdagochtend tot 

zondagnamiddag. (55 euro als je niet blijft overnachten). 
Ashram leden hebben korting op verblijf. 

 
De workshop is zowel op zaterdag als zondag van 10 tot 18 uur! 
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Shri Sadashiva Charitamrita lezen 
 
Weekend 14 februari (18 uur) – 16 februari, 17 uur. 
 
Urvashi*) uit New Delhi zal voorlezen uit het boek Sadashiva 
Charitamrita. Het boek is geïnspireerd geschreven door Shri Vishnu 
Datt Shastriji. Het boek handelt over de komst van Babaji  in zijn laatste 
incarnatie tussen 1970 en 1984. Het is geschreven in het Sanskriet en 
de oude Avadhi taal. 
 
Urvashi zal het voorlezen en voor ons vertalen. Het boek is zeer 
inspirerend, met fijne energie, en zeer passend om te lezen in deze tijd 
vlak voor de Maha Shivaratri viering. Welkom! 
Vergeet je niet aan te melden! Naast de normale bijdrage geeft u ook 
nog een goede donatie aan Urvashi! 

 

*) Urvashi beheert samen met haar echtgenoot Master 

guesthouse in Delhi. Zij was een toegewijde leerling van  Shri 

Vishnu Datt Shastriji en een devotie van Babaji en Muniraj. 

Shri Vishnu Datt Shastriji en Babaji 
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Devi, West en Oost 
Weeekend met Maarten Baba 

20-22 maart 2020 

Beste devoties, 

Rond de lente equinox, op 20, 21 en 22 maart 2020, het begin van 
de lente, geef ik een seminar over moeder worship, devis uit het 
oosten en moeders van eigen bodem. 

Op de zaterdag worden 3 devi pujas gedaan die allen zo ongeveer 
in de middeleeuwen in india zijn ontstaan. In de ochtend, de 
matrika puja, waaroder de 16 moeder puja, de 7 moeder puja en 
de 7 ghee moeder puja. In de middag de Kali yantra puja en in de 
avond voor het slapen gaan, de 64 yogini puja. Alle pujas worden 
in detail uitgelegd 

Zondag gaan we op reis naar krachtplaatsen waar de moeders 
van eigen bodem werden aanbeden. Deze krachtplaatsen, 
natuurtempels, zijn met de komst van het christendom in 
vegetelheid geraakt. De Moeders Fostara, Freya, Istara en Tanfana 
zijn echter niet verdwenen en nog volop aanwezig. 

Na afwezigheid van 1700 jaar gaan we weer een vuuroffer aan 
hun geven. Heel bijzonder dus. 

Ik voel mij al jaren lang diep verbonden met de devis en verheug 
mij dit met jullie te delen. 

Kosten zijn 108€ exclusief kosten voor verblijf in de ashram. 

 

Liefs Maarten baba 
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Nieuwe voorzitter Nederlandse Samaj 

Sinds het allereerste begin van onze Sada Shiva Dham ashram heeft Gerard 
Brouwer, door Babaji Pujari genoemd, op een korte onderbreking na, de 
voorzittersrol voor de Nederlandse Stichting Haidakhandi Samaj vervuld. 
Deze zomer heeft hij aangegeven zijn voorzittersrol te willen overdragen. 
Hij gaf aan dat hij vanwege zijn nieuwe woonplaats in Rusland te weinig op 
Sada Shiva Dham aanwezig kon zijn om de Stichting en de ashram goed te 
kunnen blijven leiden. 

Als opvolger van Pujari is Alexander Schiks, Bhurakhan, door het bestuur 
verkozen tot de nieuwe voorzitter. 

We willen hierbij onze dankbaarheid jegens Pujari uitdrukken voor de 
voortrekkersrol die hij al die jaren heeft vervuld en de inspiratie van 
Babaji die hij steeds heeft uitgedragen. Pujari blijft wel als vice voorzitter 
verbonden om met zijn adviezen bij te dragen aan komende 
ontwikkelingen binnen het bestuur en de ashram. 

We verwelkomen Bhurakhan om het voorzitterschap op zijn eigen manier 
in te vullen en zo als voorzitter een belangrijke bijdrage te leveren aan 
de toekomstige vooruitgang van de ashram. 

Bhurakhan ziet het als een taak om een nieuwe generatie aan te 
moedigen de principes van Babaji en onze mooie ashram Sada Shiva 
Dham in ere te houden. We dienen vooral samen  te werken en samen 
oplossingen te vinden. Belangrijk is niet dat we allerlei nieuwe 
projecten opstarten maar dat we het basis functioneren goed 
neerzetten, goed naar bestaande projecten en plannen kijken, keuzes 
maken en die projecten afmaken. 

Bhole Baba ki jay! 
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Bericht van de Samaj uit India 

Dear Brothers and Sisters, 

 
On the 5th of December 2019 at the Samaj meeting in Delhi our Chairman 
Shri Alok Banerjee has laid down his duties for the Haidakhandi Samaj. His 
respectable age and health do not allow him to continue the 
comprehensive duty to helm our worldwide organization. From the 
bottom of our heart we thank Alok Ji for having served us for more than 7 
years and hope he will continue to give his guidance and be present at 
functions whenever we can. 

We now welcome Shri Dr Arvind Lal as our chairman to lead Babaji’s 
organization into the future. Let us pray to Babaji to give guidance and 
support to Dr Lal in this considerable task. We request devotees 
worldwide to give support to the new Chairman and his dear wife, Dr 
Vandana Lal always in his support. 

It is of great importance that we maintain a unity and together create a 
strong organization for Babaji that can serve as a beacon of light in these 
turbulent times. 

Somehow it was always the destiny of the Haidakhandi Samaj to be under 
the guidance of these 3 respectable gentleman : Munirajji, Alok Banerjee, 
Dr. Arvind Lal [Op foto boven van links naar rechts]. 

Haidakhan Samaj ki Jai ! Bhole Baba ki Jai !    

– Raghuvir 
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Babaji Kalender 2020 

 

 
De mooie nieuwe Babaji kalender 2020 heeft 12 pagina's, voor elke 
maand een,  met op elke pagina een prachtige foto en inspirerende 
tekst van Babaji. Aan de rechterzijde is er per dag een kleine ruimte 
voor notities. De teksten zijn in het Engels. 
Op de ashram kunt u de kalender voor 14 euro aanschaffen.  Wilt u 
hem thuis laten bezorgen, dan betaald u voor de kalender inclusief 
porto kosten slechts 15 euro (dit betekent een kleine korting). 
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Opnieuw verkrijgbaar 

Boek: Babaji – I am You 

 

 

In 1997 publiceerde Malti, 'n Babaji volgelinge en een internationale 
sacred dance lerares, een aantal toespraken van Babaji met 
commentaar in het Duits. Nu is een nieuwe uitgave beschikbaar in het 
Engels.: I am You. 

In het boek zijn de teksten op onderwerp ingedeeld en het bevat tevens 
fragmenten van een aantal weinig bekende toespraken van Babaji. 
Bovendien is het boek opgesierd met een selectie schilderingen van 
Babaji. In dit boek is nauwkeuriger vertaald wat Babaji ons verteld 
heeft. Er staat ook een link in om de stem van Babaji te downloaden. 
Het boek is zeer aan te bevelen. 

Malti zelf schrijft: I am You,  is een verzameling van zijn leer, de 
'Niemand uit nergens', die in 1970 in de uitlopers van de Himalaya 
verscheen om een ashram in Haidakhan te scheppen en om de 
mensheid door een chaotische transitie naar een Nieuwe Tijd van 
Vrede te leiden. 

Dit boek was  deze zomer op de ashram snel uitverkocht, maar is 
momenteel weer verkrijgbaar. 
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Opnieuw verkrijgbaar 

Raghuvir – Autobiography of a Bhogi 

 

 

De belevenissen en ervaringen van een levensgenieter. Raghuvir 
verhaalt van zijn ontmoetingen met Babaji en de invloed die dit heeft 
op zijn leven. Zeer aan te raden. 

Ook dit onlangs verschenen boek was deze zomer al snel uitverkocht. 
Het is nu weer verkrijgbaar op de ashram. 
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Verklarende woordenlijst 
 
Aarti  Lichtceremonie; op de ashram ook in de zin van:  
  lichtceremonie en het zingen van mantra's en gebeden  
  in sanskriet en hindi 
Bhajan  gezongen gebed, lied ter ere van God 
Bhakti  devotie en liefde voor God, de Allerhoogste   
Chandan pasta van sandalhout dat op het voorhoofd wordt  
  aangebracht 
Darshan aanschouwen of ontmoeten van een heilige of   
  Goddelijke vorm 
Dhuni  plaats voor vuurceremonie 
Haidakhan plaats in de voetheuvels van de Himalaya, Uttarakand,  
  India (uitspraak: Herakhan), Babaji's hoofdashram is  
  hier gevestigd 
Havan  Vedische vuurceremonie 
Havankund offerplaats, container voor de vuurceremonie 
Japa  herhalen van een mantra waarbij gebruik gemaakt kan  
  worden van een gebedssnoer (mala), meestal in stilte. 
Karma yoga  werk toegewijd aan God, onbaatzuchtig handelen 
Kirtan  zingen ter ere van God, dikwijls eenvoudige mantra's in 
  devotie gezongen, het helpt om hart en geest te helen 
Maya  energie, illusie 
Mahaprabuji Grote Heer, een titel voor Haidakhan Baba 
Mantra  naam van God, klank of vers dat de kracht heeft om te 
  verbinden met verfijnde niveaus van het bestaan en 
  harmonie en heling brengt 
Mala   snoer voor meditatie/gebed met dikwijls 108 kralen 
Murti  een gewijd beeld, een beeld leven en bewustzijn  
  gegeven via een Vedische ceremonie 
Pranam het tonen van respect door het maken van een buiging   
  (kan op verschillende manieren) 
Prasad  gezegend voedsel 
Puja  een ceremonieel gebed, een ritueel gebed dat terug te  
  voeren is op de oude Vedische tijden 
Sanatan Dharma:  eeuwige religie, eeuwige wet, kern van alle religies. 
Sadhana spirituele discipline, iemands geestelijke pad. 
Samaj  broederschap 
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Dagelijks Programma Sada Shiva Dham 

's Ochtends vroeg: mogelijkheid tot meditatie of yoga. 
7 uur: Aarti, lichtceremonie plus mantra zingen, daarna ontbijt 
9 uur: Karma-Yoga, vrijwillige werkzaamheden 
13:15  uur: Middagmaal 
14-16 uur: Rust / Pauze 
16-18 uur: Karma Yoga 
19 uur / 19.30 uur: Aarti; daarna avondmaal) 
(19 uur in de winterperiode van Herfst tot Lente Navaratri; 
19.30 uur in de zomerperiode van Lente tot Herfst Navaratri.) 
22 uur: Rust 
De maaltijden zijn vegetarisch. 

 

Weekenden 

Op zaterdag-, zondag- en maandagochtend is het programma: 
6.30 uur: Vedische vuurceremonie (havan) in de dhuni. 
8.00 uur: Aarti [op zaterdag: 7.45 uur] 
 

Babaji Weekend 

Ongeveer 10 x per jaar (zie de agenda).  
Het programma: 
Op zaterdag: normaal programma, met in de avond bovendien 
dikwijls kirtan zingen in de dhuni.  
Op zondagochtend:  
7.00 uur: Paduka Puja in het Babaji kutir – 8.00 uur: Aarti in de 
tempel - 10.00 uur: Vedische vuurceremonie -  11.30 uur: karma 
yoga  –  13.15 uur: Vegetarische maaltijd –  soms op een geschikt 
tijdstip Satsang.   
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“Jullie zijn hier voor geestelijke groei gekomen. Probeer 
geestelijke vooruitgang te maken. Besteed je tijd hier aan het 
doen van bhajans, meditatie, kirtan en dienstbaarheid.” 

                                              Babaji Leringen, 5 april 1982 

  

Karma yoga 

Vrijwilligerswerk als karma yoga is een dagelijkse mogelijkheid op 
de ashram. Er zijn vaste taken (zoals tuin, huishouden, hout 
verwerken, administratie, website, gasten ontvangen) die vrijwel 
dagelijks of met een vaste regelmaat per week of per 2 weken 
gedaan kunnen worden. Er zijn ook taken, zoals in de tuin of bij 
projecten, die vooral of ook in een bepaalde periode intensief 
aandacht vragen. Voel je ervoor hier aan mee te doen en 
tegelijkertijd deel te nemen aan het verdere ashram programma, 
neem gerust contact.  We kunnen afstemmen wat passend is. 

         

Enkele Babaji Websites 

• Sada Shiva Dham: www.babaji.nl. 
• Sada Shiva Dham facebook: SadaShivadhamLoenen 
• Internationale website: www.haidakhandisamaj.in. 

• Internationale Nieuwsbrief:  www.hi-journal.com 
• Een impuls voor vernieuwing en samenwerking: jai-ho.org 
• Intro Haidakhan ashram, India:   www.haidakhanbabaji.com 

• Anand Puri ashram, Chilianaula, India: www.anandpuri.com 

• Voor Babaji Ayurveda, Chilianaula: www.babajiayurveda.in 

• Charitatieve ziekenhuis, Chilianaula: 
www.babajihospital.com 

• Bhole Baba Seva Dham ashram in Polen: 
www.babaji.pl/Blog/ of www.babaji.pl 

• Duitse ashram in Rieferath: www.babajiashram.de. 
• USA ashram in Crestone, Colorado: www.babajiashram.org. 

• Creatieve website door Lal Baba: www.planetbabaji.com. 
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Sada Shiva Dham : Colofon 

Sada Shiva Dham is in 1991 door Nederlanders opgericht die 
geïnspireerd zijn door de werken en leer van Mahavatar Hairakhan 
(uitspraak Herakhan) Babaji. Babaji verbleef tussen 1970 en 1984 in 
Haidakhan en zijn leer is kort samengevat: “Leef in Waarheid, 
Eenvoud, en Liefde en doe karma yoga.” 

Babaji leerde humaniteit en benadrukte om dienstbaar te zijn en op 
onbaatzuchtige wijze actief te zijn. Hij noemde het de leer van Sanatan 
Dharma, die hij duidde als een aloude leer of wet die ten grondslag ligt 
aan alle bestaan en alle religies. 

In het centrum Sada Shiva Dham zijn deze principes de leidraad voor 
het dagelijks programma. Iedereen is welkom ongeacht religie, 

cultuur, levensovertuiging, etc. 

Stichting Haidakhandi Samaj 

De Stichting draagt de leer van Babaji uit door oa het beheer van de 
ashram, het uitwisselen van contacten, boeken en tijdschriften. 

Donaties en lidmaatschap 

Donaties zijn belangrijk voor de instandhouding en voortgang van de 
ashram. Elk bijdrage is welkom, eenmalig of op regelmatige basis. 
Informeert u ons via e-mail, telefonisch, of direct als u op de ashram 
bent. Schenkingen zijn aftrekbaar voor de belasting. Zie ook onze 
website.  Bij donaties van minimaal € 108 per jaar geniet u korting bij 
uw verblijf, en ontvangt u gratis de papieren nieuwsbrief . 

Nieuws 

U kunt zich aanmelden voor gratis ashram berichten via e-mail. Voor 
een bijdrage van 9 euro per jaar ontvangt u de papieren nieuwsbrief, 
die een of twee keer per jaar uitkomt. Mocht u donateur zijn en meer 
dan 108 euro per jaar doneren, dan ontvangt u deze brief gratis. 
Het laatste nieuws vindt u ook op de website www.babaji.nl . 
Facebook: SadaShivadham Loenen 

Bank 

IBAN-nr: NL17INGB0000325925 t.n.v. Stichting Haidakhandi Samaj, 
Loenen. Vermeld eventueel 'donatie', 'nieuwsbrief' etc. 

Bhole Baba ki jai – Maha Maya ki jai 
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Afzender: 

 

Babaji ashram Sada Shiva Dham, 
Vrijenbergweg 60, 7371 AB Loenen. 

  Tel. 055-5052871 

  
Email: sadashivadham@gmail.com  

Website: www.babaji.nl 

 

 

Ga naar de website voor het  laatste nieuws! 

mailto:ssd@babaji.nl
http://www.babaji.nl/

